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Noewmet wmar ne klassieker, we zen t'vis op sjouw gewist
Kereneval in al oew pracht, wademwe noe gewmist

Meej ne zaddoek nog van opoe
Ow oew nek naor t café toe
Schouwer aon schouwer
P’ ouwe jonger en de jonge nouwer

(Mar) gin gegrim of sjaggerijn, we zen d’r wel aon vit
Zellefs as mwe ‘ier terugkijke, kijke mwe vuruit!

Saom-aon d’errepel meej sjuu, ut liefst van die geprakte
Staamp van boerekool meej worst zoas 0os ma t maokte
Agge aon oe vaders aand naor doptocht ‘ad gekeeke
Aaah, d'n goeien ouwe tijd is ‘ier nog nie verstreke

Noewm ut sentiment, nostalgie of oew lot
Meej vruuger in gedachte kan d’'n toekowmst nie kapot
Noew ut Kaaiendonks, of noem vt Qosterouts
Volgend jaor staon mwe d’r wir

(...Nou kowmtijie...)

Noewm het maar ne klassieker, we zijn thuis op sjouw geweest.
Carnaval in al je pracht, wat hebben we je gemist

Met een zakdoek nog van opoe
Ow je nek naar t café toe
Schouder aan schouder
Ve oude jonger en de jonge ouder

(Maar) geen gegrim of chagrijn, we zijn er wel aan vit
Zelfs als we hier terugkijken, kijken we vooruit!

Samen aan de aardappels wmet jus, het liefst van die geprakte
Stamp van boerenkool met worst zoals ons ma t maakte
Als je aan je vaders hand naar de optocht had gekeken
Aah, de goede oude tijd is hier nog niet verstreken

Noewm het sentiment, nostalgie of je lot
Met vroeger in gedachten kan de toekomst niet kapot
Noewm het Kaaiendonks, of noem het Oosterhouts
Volgend jaar staan we er weer

(...Nou komt’ie...)
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